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Sayı 32 
19 HAZİRAN 1975 


İhanet Cephesi başta kalsın demek, faşist tırmanışı destekle- 


mek demektir! 


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ 
NELER SÖYLÜYOR 


Mayıs 1975'de eski TİP'lilerin bir kesimi tarafından kurulan Türkiye işçiler Partisi' nin resmi olmayan yayın organı “Yürüyüş" dergi— sinde bir yazı çıktı."Yü rüyüş"ün 9. sayısında Yalçın Küçük imzası ile yayınlanan bu yazı üzerinde durmak gerekiyor. 
Yazıda ,görünüşte "heyecan" ve "sloganın dev rimci hareket için önemi anlatılıyor. Ne var ki yazının asıl konusu bu değil. Yazının göstermelik bölümleri dışında söylenenler gerçekten ib ret verici. 
Şöyle diyor Yalçın Kü çük: 
"Bu yüzden bugün için en çok gerekli olan cephe partilerinin hükümet— ten Kaçmasını önlemek. 
1977 yılına kadar. Ne 
kadar geç olursa o Kadar tamam olacak. Cephe partilerinin hükümet üçin- deki tutukluluğu ne kadar uzun sürerse,bir bütün olarak ve ayrı ayrı tabanlarının erimesi ,iç— lerinden kopmalar o kadar geniş olacak. Demokratik ve ileriye dönük mücadelenin şimdiki işlevi, Cephe hükümetinin gardiyanı olmak. Bu tutukluluk döneminde o bir bütün olarak ve ayrı ayrı cephe partilerinin erimelerini seyretmek." 
Bunları okuyan her aklı başında ilerici kaçınılmaz olarak şu soru- yu soracaktır:"Sen kimden yanasın?" Söylenen şey açıktır. Sosyalizm a dına konuştuğunu,işçi sı nıfından yana olduğunu i leri süren Yalçın Küçük, ilerici güçlerin görevi ihanet cephesini iktidarda tutmaktır diyor.Ve bunun demokratik mücade— leyi güçlendireceğini yutturmaya çalışıyor. 
Devrimci, ilerici hareket bu tür o önerilere karşı uyanık olmak zorun dadır. Devrimcilik, ilericilik adına söylenen bu sözler MİT'in CIA'nın 


işbirlikçilerin, emperyalizmin ekmeğine yağ sürer. 'Faşizm gelsin, 


devrimci hareket güçlenir" diyerek devrimcilik (Arkası 4. sayfada) 


İZMİR GREVİ IŞÇİ SINIFININ YIĞINSAL ORTAK DİRENİŞİDİR 


16 Haziran'ın 5. yılında işçi sınıfı yine sesini yükseltti 


İSGİLERİN BİRLİĞİ HERŞEYDEN ÖNEMLİDİR 


ürkiye işçi sınıfı 

16 Haziran'da İzmir 
Genel Uyarı Direnişi ile en örgütlü, en disiplinli, en devrimci sınıf ol duğunu bir kez daha gösterdi. 

Türk-İş tarafından ça ğırılan bu grev,Türk-İşL in sınırlarını aştı. İşçi sınıfının ortak bir direnişi oldu. Direniş boyunca İzmir'de hayat bü— 


19 Mayıs gösterilerinde tutuklanan gençlere işkence yapılıyor 


İşkence odalarındaki gençler 


derhal serbest bırakılmalıdır 


Mayıs'ta Ankara'da 
31 tutuklanan 80 kadar genç ağır işkenceler altında Ankara Oo Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor. 
Falakaya yatırılan ,yara— larına tuz ekilen ve hüc relerde aç susuz tutulen bu gençler gençlik bayramında tutuklandılar.A— ralarından bilinmeyen bir yere götürülen 8 kişinin ne olduğunu bilen yok. İhanet Cephesi'nin yeni cinayetler işlemesi ne meydan vermemek için bu gençlerin kurtarılma- sı yolunda bütün ilerici güçler elbirliği etmelidir. 


Avrupa Barış 


ve Özgürlük 


Komitesi 5-6 


Temmuz'da 
Frankfurt'ta 


toplanacak 


vrupa Barış ve Özgür Ali Komitesi örgüt temsilcileri toplantısı 5—6 Temmuz'da Frankfurt' ta yapılacak. Geçtiğimiz birkaç aylık dönem içinde dünyada ve yurdumuzda 


(Arkası 4. sayfada) 


Gericilsrin oyunları 


FİLMLERİ BURJUVAZİYİ KORKUTUYOR 


İhanet Cephesi Ulusal Kurtuluş Savaşımızın şe— refli anılarına da el uzattı. Bu yıl 19 Mayıs gösterilerini yaptırmak 


istemedi. Böylelikle de kimlere uşaklık ettiğini, halkımızın düşmanlarıyla işbirliği yaptığını gös- 


(Arkası 4. sayfada) 


yük ölçüde durdu. Elektrikler kesildi, otobüs- ler, troleybüsler çalış— madı, radyolar sustu.Pat ronlar, işbirlikçiler,iş çi düşmanları dehşete düştüler. İşçilerin disiplinli davranışı sonucu MIT, polis hazırladıkları kışkırtmaları ya pamadılar. 

600 işyerinden 70 bin 
işçinin katıldığı grevde başı çeken ,fabrikalarda kurulan ortak Direniş Ko miteleri oldu. Bu komitelere Türk-İş, DİSK ,bagımsız sendikalara bağlı işçiler katıldılar. 

Grev, lokavtların ya— saklanması, sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesi , memurlara sen dika kurma hakkı tanın— ması, enflasyonun, paha— lılığın önlenmesi gibi istekleri dile getiriyor du. Bu istekler bütün iş çilerin dertlerini dile 


İŞÇİNİN SESİ ÇALIŞMA İZNİ GELEN CELÂL ÜLGER'LE GÖRÜŞTÜ 


PERMİLER 
GELMEYE 
BAŞLADI 


ondon Eating Houses j P işçileri- ne permiler gelmeye başladı. İlk permiyi Oxford Aberdeen Steak House işçilerinden Kayserili Celal aldı. İşçinin Sesi Celal Ülger'le görüştü. 

Sendikanın gücüyle bu başarının elde edildiği- ni belirten Celâl Ülger şöyle konuştu: 

“İngiltere'ye 9 ay ön ce turist olarak geldim. 
Hemen sendikaya üye oldum. Permi alabilmek ï- çin London Eating Houses İşçi Temsilcileri Komitesi'nin öncülüğünde iki grev yaptık. 1 Mayıs Işçi Bayramı'nda "Permi is teriz", “NATO'ya hayır", “İşçiyiz, güçlüyüz, hak- 


sökm di 
Sefa Mutlu'yu öldürme- 


diği anlasılan Y. Güney daha fazla hapiste tutu- 


lamaz 


i akim Sefa Mutlu'yu öldüren kurşunlar Yılmaz Güney'in tabanca— sından çıkmamıştır." Adli Tıp'ın bu raporu gericilerin, halk düşmanla rının yüzüne tokat gibi indi. Yılmaz Güney'e oynanmak istenen oyunu açığa çıkarttı. 
Yılmaz Güney halkımızın sömürüye karşı savaşını filimlerinde dile 


(Arkası 4., sayfada)” 


i 


CELÂL ÜLGER (SAĞ BASTA) ARKADAŞLARIYLA 


lıyız" diye bağırdık. 
Böylelikle bu hakkı aldık. Çok sevinçliyim." 
Yandaki resimde Celâl Ülger London Eating Hou- 


ses İşçi Temsilcileri Ko mitesi üyelerinden Mehmet Ali Duru ve diğer iş çi arkadaşlarıyla birlikte gözüküyor. 


getiriyor, işbirlikçi burjuvazinin talan politikasına karşı çıkıyordu. 
işçi sınıfının İzmir direnişi Karşısında burjJuvazi şimdi karşı saldırıya geçiyor.Greve katılan, önderlik eden işculieren sendikacılara karşı yoğun bir baskı başladı.Birçok işçi işten çıkarılıyor, tutuklanıyor. Patronlar bunun la da hırslarını alamıyorlar. Grev nedeniyle uğradıkları zararı sendikaların kapatmasını is tiyorlar. 
İzmir grevinin önemi ve anlamı bazı ilerici (Arkası 4. sayfada) 


Avrupa Türkiyeli kadın örgütleri biraraya geliyor 


7 ngiltere Türkiyeli 
„A Kadınlar o Birliği (TTKB) ,, kadınların örgütlenmesi yolunda bir girişimde daha bulundu İTKB'nin önerisi ile Avrupa'daki örgütlerin temsilcileri 5-6 Temmuz tarihlerinde Frank furt'ta biraraya gelecekler. Ortak sorunları tartışacak, eylem birliği kurma yollarını arayacaklar. 
Toplantıya, ingiltere, Berlin,Mannheim, Stuttgart ve Frankfurt tan örgüt temsilcileri nin katılması bekleniyor. Bu toplantı,kadın hareketinin birliği yo lunda önemli bir adım olacaktır. 


AVRUPA'DA İŞÇİLERİMİZİN MÜCADELESİ YÜKSELİYOR 


aris'te Sellier adındaki bir 

inşaat firmasında çalışan 23 
ü Türkiyeli 31 işçi, patron iflâs ettim deyip fabrikayı kapatınca direnişe geçtiler. Direnişi ve CFDT sendikaları birlikte desteklediler. Patron sendika tarafından mahkemeye verildi.Fransa'- daki Türkiyeli öğrenciler lerle dayanışma için maddi yardım topladılar. Fransa Komünist Partisi gazetesi "L'humanite" bu direnişe yer ayırdı. Resimde direnişe geçen işçilerden bir 


görülüyor. 


CGT 


işçi- 


grup 


GREVCİ İŞÇİLER TOPLU HALDE 


BELCİKA EE HOLLANDA 


elçika'da da işçilerimiz sınıf savaşına 


e SL rü 
GRİ HALKINA s YAPIL, 


BASKILARA SON 


B 


aktif olarak katıliyor - lar. 


Tür- 


Resimde Belçika 
kiyeli işçiler Birliği 1 
Mayıs yürüyüşünde görülüyor. 


ollanda'da işçilerimizin hakları icin yürüttükleri mücadele her geçen gün daha güçleniyor. 

Resimde Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği'- nin düzenlediği turist işçi yürüyüşünü görüyorsunuz. 


da 


1963 


Li İngiltere'de 
Doo Pazar için halk oy laması (Referandum) yapıldı. 
Oylama sonunda İngiltere Ortak Pazar'a üye olarak kaldı. 


14 YIL SÜREN. MUCADELE 


İngiltere Ortak Pazar'a üye olmak için tam 14 yıl önce, Macmillan hükümeti sırasında başvurdu. Ağustos 1961'de yapılan bu başvurma ile başlayan tartışmalar bugüne kadar aralıksız sürdü. 

İngiltere İşçi Partisi içindeki ilerici Oo saylavların ve parti örgütünün sol kanadının da baskısı ile Işçi Par tisi Ortak Pazar konusunda halk oylamasını 1974 seçim programına almak Zorunda kaldı. 

14 yıl boyunca yapılan kamuoyu yoklamalarında da açıkça ortaya çıktığı gibi bu mücadele düz bir yol izlemedi. 
İnişli çıkışlı oldu.Zaman zaman ilerici güçler öne geçti. 
Ancak Ortak Pazar'a hayır diyen enekçi kitlelere,işçi sınıfına karşı bütün gerici güç ler birleşti. 

1974 Şubat ayındaki genel 
seçimler sonunda İşçi Partisi iktidara geldi. Bu dönemde ya pılan kamuoyu yoklamaları hal kın büyük çoğunluğunun Ortak Pazar'a karşı olduğunu gösteriyordu. Fakat Wilson ve İşçi Partisi'nin sağ kanadı İngiltere'yi Ortak Pazar'da tutma— ya kararlıydılar. 

Bu durumda yapılacak bir halk oylaması Oo İngiltere'nin Ortak Pazar'dan çıkması İle sonuç lanacaktı.... 

Büyük şirketler, ulusal ve 


1964 


Jan July lan 


1965 1966 


uluslararası tekellerle elele veren Wilson derhal çalışmaya başladı. Kamuoyunu şaşırtmak, aldatmak için bir yol bulundu. 
YENİDEN GÖRÜŞÜLÜYOR 

Bulunan yol basitti. Parti örgütünün ve sendikaların bas kısı ile Ortak Pazar'a hayır demek zorunda kalmış bulunan Wilson ekibi ,"Kötü olan Ortak Pazar değil bizim üyelik koşullarımızdır"demeye başladı. 
Sonra da "üyelik koşullarını yeniden görüşelim" dedi. Böylece oynanacak oyun açığa çık tle 

Ortak Pazar'la İngiltere a rasında göstermelik görüsme- ler düzenlendi. 

Görüşmeler sonunda su- ya sabuna dokunmayan bir iki göstermelik değişiklikten baş ka birşey ortaya çıkmadı ama kamuoyunun Kafası karıştı. 

İşte böyle bir ortamda Wil son "Ben bu yeni şartlar altında Ortak Pazar'da kalmaktan yanayım" dedi.Böylece kim den yana olduğunu bir kere da ha ortaya koydu. Emekçi halka işçi sınıfına bir kez daha ihanet etti. Bu ihanetini saklamak, tarafsız görünmek için de "Ortak Pazar üzerinde herkes fikrini serbestçe söylesin, ben tarafsızım, parti içinde kimseye baskı yapmayaca ğım" dedi. Böylece sözde demokratik tartışmalar başladı. 


KİM KİMDEN YANA 


Wilson kabinesi Mart ayın— da "Ortak Pazar'da kalalım"de dikten sonra yoğun bir kampanya başladı. Bu mücadele 


ORTAK PAZAR NEDİR? 


rtak Pazar'ın resmi 


adı Avrupa Ekonomik Topluluğu 


(AET)dur. 25 Mart 1957'de imzalanan Roma Antlaşması ile 6 Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. Bu antlaşma, Federal Almanya, Fransa, Italya, Belçika, Hollanda 


ve Lüksemburg arasında imzalanmıştır. Antlaşma 10 


Ocak 


1958'de yürürlüğe girmiştir. İlk başta bu altı ülkeden oluşan Ortak Pazar'a daha sonra Danimarka ve İrlanda da kà tılmıştır. Son olarak İngiltere'nin katılmasıyla bugün iü- 


ye sayısı 9 olmuştur. 


Kuruluşunda da açıkça belirtildiği gibi Ortak Pazar batı Avrupa kapitalist ülkelerinin bir Kapitalist Devlet- ler Federasyonu olarak ekonomik ve politik birliğini amaçlar. Bu, dev tekellerin kayıtsız şartsız egemen olduğu 


bir birliktir. İçerde işçi sınıfını, 


emekçi yığınları a- 


gır baskı altına almayı, ilerici hareketleri kırmayı prog ramına almıştır. Sosyalist ülkelere düşmandır. Militariz— mi körükleyen, barışı tehdit eden niteliği ile emekçi yı- 


gınların, halkların düşmanıdır. 

Ortak Pazar, ileri sürüldüğü gibi Avrupa'nın birleşmesini değil parçalanmasını amaçlar. Avrupa'da bugün temel olarak 27 ülke vardır. Ortak Pazar sadece 9 ülkeyi kapsar Avrupa'da bugün 646 milyon insan yaşar. Ortak Pazar içinde bunun sadece 270 milyonu vardır. 

Ortak Pazar NATO'nun güçlendirilmesi için bir araçtır. 
Programında ortak silâhlanma gibi harpçi bir amaç vardır. 
Avrupa Nükleer Gücü adı altında atom silâhları yapmak ve yığmak da bu plânın bir parçasıdır. Böylece Nazi artıklarının intikam çığlıkları attığı bir dönemde Federal Alman ya'nın eline atom silâhları verilecektir. 


Ortak Pazar, üye ülkelerin ilerici güçlerini, mentolarını serbestçe çiğnemek için de bir araçtır. 


parla— 
Üye 


ülkelerin parlamentolarının üzerinde yetkilere sahip olan Ortak Pazar Komisyonu her türlü denetimden uzaktır.Bu niteliği ile Ortak Pazar burjuva demokrasisinin de düşmanı- 


dır. 


Ortak Pazar'a karşı olmak, savaşa, pahalılığa, 


işsiz- 


liğe, anti-demokratik uygulamalara, bölücülüğe, halk düşmanlığına karşı olmak demektir. 


1967 


; ; July 
1968 1969 1970 


İNGİLTERE HALKI 
NASIL ALDATILDI 


kimin kimden yana olduğunu gözler önüne serdi. İngiltere İşçi Partisi içindeki ilerici kanat ile gerici kanat karşı karşıya geldi. Bu arada eski Çalışma Bakanı Barbara Castle ve Endüstri Bakanı Anthony Benn gibi "ortacılar" da ilericiler saflarında yer aldı. 
Wilson kabinesinin 6 Bakanı Ortak Pazar'a karşı çıktı.İşçi Partisi ve hükümet içinde Hayır diyenlerin başını Endüstri Bakanı Benn, Evet diyenle rin başını ise gerici İçişleri Bakanı Roy Jenkins çekti. 
Ortak Pazar'ın ne denli zararlar getireceğini baştan kesin ortaya koyan tek parti İngiltere Komünist Partisi ol du. Sendikalar, ilerici kuru-Juşlar, İşçi Partisi'nin ilerici kanadı bu mücadelede Komünist Partisi'nin yanında yer aldı. Öte yanda ise Muhafazakâr Parti, Liberal ve İş- 


Jan hal lan Mar May Aug 


KAMUOYU YOKLAMALARINA GÖRE İNGİLTERE HALKININ ORTAK PAZARA KARŞI TUTUMU 
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1971 


Iskoçya 


Londra 


Toplam 


çi Partisi'nin sağ kanadı büyük tekellerin yanında yer aldı. 


KİMLER DESTEKLEDİ 


İlerici Cephe'nin Ortak Pa zar'dan çıkılması için yürüttüğü kampanyaya karşı gerici ler tüm güçleriyle saldırıya geçtiler. Eski CİA yöneticile rinden Thomas Braden CİA'nın bu iş için 1 milyon 700 'bin sterlin harcadığını açıkladı. 
İşçi Partisi sol kanat saylavı Eric Heffer çeşitli büyük şirketlerin gericiler cephesine milyonlarca sterlinlik yardım yaptığını söyledi.Haf— talar boyunca BEC radyo ve te levizyonlarında inceden ince- ye Ortak Pazar'ı destekleyen yayınlar yapıldı. Sözde "tarafsız"olan BBC de kimden yana olduğunu gösterdi. 


İŞSİZLİK ve PAHALILIK 


7 ngiltere Ortak Pazar'da 
kaldı. Bunu sağlamak için gerici güçler her yolu,yönte-— mi kullandılar. Yalan üstüne yalan söylemek teen geçerli yöntemlerden biri oldu. 
Ama yalancının mumu yatsı— ya kadar yanar- 


Başbakan Wilson herkes istediğini söylesin. Kimse fikirlerini savunduğu için kıyıma uğramayacak demişti. Aradan 5 gün geçmedi Ortak Pazar'a karşı çıkan Endüstri Ba kanı Benn'i görevinden uzak — laştırdı. Judith Hart'ı hükü— metten çıkardı. 

Fakat yalanlar sadece bunlar değil. Ortak Pazarcılar kampanya boyunca Ortak Pazar' ın emekçi halka getireceği ni metleri saya saya bitiremedi— ler. Halbuki daha üç gün geçmedi Ortak Pazar Tarım Bakan— ları komisyonu yiyecek fiyatları arttırılsın dedi. Emekçi halk acı gerçekleri her geçen gün daha yakından görecek ve kimin doğru kimin yalan söyle diğini daha iyi anlayacaktır. 


YİYECEK FİYATLARI ARTACAK 


Ortak Pazar Tarım Komisyonu İngiltere'nin yiyecek fiyatlarının % 20 arttırmasını istiyor. Wilson hükümeti halkın gazabından korktuğu için bu artışı yavaş yavaş yapacak Bu nedenle şimdilik yiyecek fiyatları % 10 kadar artacak. 
Geri kalan % 10 da arkadan ge lecek. 

Bu fiyat artışları en çok süt, tereyağı, yumurta,peynir gibi gıda maddelerini etkileyecek. Böylece Ortak Pazar'ın istediği fiyat artışları ya— pılınca şimdi 1 pound'u (1b) 31p. olan tereyağının fiyatı 
53 p.'e yükselecek. 


ZAM ÜSTÜNE ZAM 
Et fiyatları da önemli ar- 


tış gösterecek. Çünkü İngiltere artık Ortak Pazar dışın- 


TEREYAĞININ POUND'U (Ib) 31p'DEN 53p' YE ÇIKACAK FİYAT DÜŞMESİN DİYE YİYECEKLER DENİZE DÖKÜLUYÖR 


dan ucuz et alamayacak. 


İngiltere'nin en büyük sen 


dikası olan Ulaşım ve Genel İşçiler Sendikası. başkanı Jack Jones bu konuda şu açıklamayı yaptı: 

"Ortak Pazar'ın ortak tarım politikası uyarınca yiyecek maddelerine çok yüksek vergi konmuştur. Yeni Zelanda'dan gelen kuzu eti % 24, tereyağ % 24, peynir % 54 daha ucuz olabilir. Fakat Ortak Pazar vergileri nedeniyle bugünkü yüksek fiyatlar ortaya çıkmıştır. Yine Yeni Zelanda' dan çok ucuza alınabilecek olan sığır ve dana eti ise ucuz diye yasaklamıştır." 

Durum böyle iken bir yandan da fiyatların düşmesini önlemek için muazzam miktarda et, buğday, şeker, tereyağ ve daha birçok yiyecek maddesi stok ediliyor. Örneğin bir yandan şeker krizi var denirken öte yandan 88 bin ton şeker bu şekilde stok edilmiş — tir. Et fiyatları hızla artarken 639 bin ton sığır eti de depolarda duruyor. 


hA 


İngiltere Ortak Pazar' 

a girdiğinden bu yana fiyat düşmelerini önlemek i 

çin stok edilen yiyecek maddelerinin miktarı: 

bin ton sığır eti 

bin ton buğday 

arpa 

çavdar 

şeker 

tereyağ 

süttozu 


bin bin bin bin bin 


Öte yandan Ortak Pazar Komisyonu'nda bölgesel sorunlar sorumlusu George Thompson 'un yaptığı bir açıklamaya göre fiyatlar düşmesin diye fazla yiyecek maddeleri yok edili-— 
yor. Thompson bu iş için 197 
milyon sterlin harcadığını da açıkladı. 


Mar Apr June Aug Ul t Ha Ha, 


Bölgelere göre sonuçlar 


Evet (4) 


Kuzey İrlanda ....52.1 
İ ....58.4 
Galler Bölgesi....64.8 
Kuzey ingiltere...66.4 
Orta İngiltere....68.6 
i se 66 
Güney İngiltere...71.5 


...67.2 


ii e 


| Referandum 


pga © SA 1975 


Hayır (%#) Katılan (%) 47,4 


47.9 


41.6 61.7 
35.2 66.7 
33.6 63.5 
31.4 64.2 
33.3 60.8 
28.4 67.6 


32.8 64.5 


Büyük şirketler, basını da Ortak Pazar için se ferber ettiler. Morning Star dışında bütün günlük gazete- ler Ortak Pazar'a evet propagandası yürüttü. 


tekeller, 


SONUÇ 


, İşte böylece tekellerin, CTA'nın ve Ortak Pazar'ın sağ ladığı milyonların desteği ile halk aldatılarak Ortak Pazar'da kaldı. Bu sonuç ileri ci güçler için bir yenilgi ol du. Ancak sendikaların ve Komünist Partisi'nin de belirttiği gibi mücadele bitmedi. 
Halk, emekçi yığınlar Ortak Pazar'ın büyük tekellerin kâr larına kâr katmaktan başka bir yarar getirmeyeceğini kı sa zamanda anlayacak ve tekellere karşı mücadele gittik çe güçlenecektir. 


ARTAGAK 


İŞSİZLİK 

İngiltere Ortak Pazar'a girdiğinden beri işsizlik alıp yürüdü. Resmi sayılara gö re yalnız Nisan-Mayıs ayları arasında işsiz sayısı 56 bin 
800 artarak 816 bin 700'e ulaştı. Sanayi Bakanlığı müsteşarı Michael Meacher "Yatı— rımların Ortak Pazar ülkeleri 
ne gitmesi sonucu toplam 750 
bin kişi işsiz durumda" dedi. 

Bu işsizliğin dahada artacağını söylemek zor değil. 
Örneğin Ortak Pazar İngilte — 
re'nin çelik üretimini £ 15 
kısmasını istedi. Bu binlerce çelik işçisi için işsizlik de mektir. 


YABANCI İŞÇİLER 


Önümüzdeki günlerde artacak olan bu işsizlik ve paha- 
1ılıktan en çok zarar görecekler yine yabancı işçiler. 
Bu arada tekstil ve dikim sanayindeki bunalımın ve işsizliğin daha da derinleşeceği söyleniyor. İngiltere'de Türkiyeli işçilerin yoğun olarak çalıştığı bu işkolunda da işsizlik artarak birçok yurttaşımızı yakından etkileyecek. 


İŞÇİ SINIFINA BASKI 


İngiltere'nin Ortak Pazar üyesi olması işçi sınıfı üzerindeki ekonomik ve politik baskıları da arttıracaktır. Uluslararası tekeller tarafından kontrol edilen Ortak Pazar komisyonunun İngiliz Parlamentosu Oo İçindeki ilerici güçleri bir kenara iterek istediklerini yaptırması da böylelikle kolaylaşmış oluyor. 

İngiltere'nin Ortak Pazar a girmesinden bu yana zaten üst üste gelen fiyat artışları daha da hızlanacak. Elektrik, su, gaz, kömür, tren,otobüs, benzin, her türlü elek trikli gereç ve daha birçok şeye zam gelecek. Bu fiyat ar tışlarına karşılık işçi ücretleri dondurulmak isteniyor. 
Bu nedenle birçok sendika direnişe hazırlanıyor. 
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plânlar 


mperyalizm dünya üzerinde 

yenilgiye uğradıkça saldırganlığını arttırıyor. Geçen hafta Amerikan Senatosu ABD savaş hazırlığı bütçesini % 30 arttırdı. Savaş çığırtkanları, silah fabrikatörleri bayram yapıyor. 

Öte yandan Amerika NATO'yu da daha saldırgan bir duruma getirmek için çalışmasını hız landırdı. Brüksel'de yapılan NATO toplantısına bizzat Başkan Ford'un katılması Amerika'nın yeni oyunlar Oo peşinde olduğunu gösteriyor. 

Nitekim NATO Brüksel toplantısında eski masallar yine sahneye çıktı. Komünizme karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı cihat çağrıları yapıldı.Bu koroya katılan, kraldan fazla kralcı olan Ferit Melen de efendilerinin övgüsünü kazandı. 
Türkiye Akdeniz'de özel bir NATO savaş filosu kurulmasına evet dedi. Bu filonun Türkiye limanlarında üslenmesini hiç nazlanmadan kabul etti. Böyle bir plânın gerçekleşmesi Orta Doğu ülkelerine, sosyalist ül kelere karşı yeni kı.şkırtmala rın başlaması demek olacaktır. 

Öte yandan NATO'nun uzun zamandır Güney Afrika ile işbirliği yaptığı, Güney Afri - ka'ya silâh sattığı açıklanan gizli belgelerle gün ışığına çıktı. Irkçı, faşist Güney Af rika ile NATO'nun aynı haberleşme kodlarını kullandığı ba 


Yeni bir toplama kampına götürülen 


Luis Corvalar'ın hayatı tehlikede 


Şili'de faşist cunta her geçen gün yeni cinayetler iş liyor, ilericileri, yurtseverleri toplama kamplarında öldürüyor. 

Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan da toplama kamplarında İşkence gören yurtseverler a~ rasında. Faşist cunta Luis Corvalan'ı öldürmek için bugüne kadar birçok yollar denedi. Fakat dünya demokratik güçlerinin mücadelesi bu cinayeti önledi. 

Luis Corvalan şimdi yeni bir tehlike ile karşı karşıya. Cunta onu öldürmek için yeniden harekete geçti. Şili halkının bu yiğit savaşçısı— nı Valparaiso şehri yakınındaki toplama kampından ala-— rak başka bir kampa götürdü. 
Corvalan'ın götürüldüğü başkent Santiago yakınındaki Tres Alamos kampı korkunç 


vi aasa 


sına açıklandı. Hollanda ve Batı Almanya elektronik fabri kaları bunu doğruladı. Birleş miş Milletler'in ambargo koyduğu bu yüz karası rejimle ya pılan işbirliği NATO'nun nite liğini bir kez daha ortaya koydu. 

Başkan Ford bunlar yetmi — yor gibi bir de faşist İspan- ya'yı NATO'ya alalım dedi.Hol landa onu protesto etti. Ancak ABD bu plânından kolay ko lay vazgeçeceğe benzemiyor. 
Portekiz'deki gelişmeleri dinamitlemek, o bölgede varlığını sürdürmek istiyor. 

İngiltere'nin Ortak Pazar' da kalması da NATO harpçileri tarafından sevinçle karşılandı. Bir Avrupa Nükleer Gücü kurarak Batı Alman intikamcı— larına atom silâhları vermek NATO'nun uzun zamandan oberi gündeminde. Öte yandan Ortak Pazar-NAPO ilişkilerinde de yeni gelişmeler bekleniyor. 
Ford, NATO askeri kanadından çekilmiş bulunan Fransa ve Yunanistan'dan NATO'ya tam olarak katılmalarını istedi. 

Bu gelişmeler endişe veri— cidir. Sosyalist ülkelerin sü rekli barış çağrılarına NATO daha fazla silâhlanmakla karşılık veriyor. 


İlerici güçler dünya barışını korumak, emperyalizmin savaş çığlıklarına karşı mücadele etmek zorundadırlar. 


LUIS CORVALAN 


bir zindan. Kamp komutanı işkenceci bir canavar diye bilinen Albay Pacheco. Şili' li yurtseverlerin belirttiği ne göre bu kamptan sağ çıkan lar çok az. 

Bu toplama kampında Corvalan'a sabah ve akşam bir bardak soğuk çay ve Öğle saatinde de bir avuç leblebi dışında hiçbir şey verilmi - yor. 

Faşist cunta bir yıldan beri Luis Corvalan'ı mahkemeye çıkaracağını söylüyor. 
Bu arada da bir punduna getirip onu yok etmek istiyor. 
Luis Corvalan'ın ölüm ve işkence kampı olarak bilinen Tres Alamos'a götürülmesi bu tehlikeyi arttırmıştır. 


Temtdap fone 
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Fifty thousand Turks, including workers with trade union banners, attended the funeral in istañbwi of a progressive student murder 


ed earlier this year by reaction. 


en. e ai Sin meric 


gramme end rules have ve been de tused in all the party organlıanons and iheir contenta en- 


dorsal. 

And a considerable number of amendments which were çk forward were included in the draft 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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERİ 


MORNING STAR GAZETESİNİN SORULARINI 


İ. BİLEN 


CEVAPLADI 


“Hedef Ulusal Demokratik Gephe, 


7 ngiltere'de yayınlanan 10 
Haziran tarihli OoO'"Morning Star" gazetesinde Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri I. Bilen'le yapılan bir röportaj yayınlandı. Röportaj 
4 soru, 4 cevaptan oluşuyor. 

İlk soru Ecevit hükümeti - nin çekilmesinden bu yana ortaya çıkan gelişmelere ilişkin. Bu soruya verdiği cevap- ta İ. Bilen Demirel, Erbakan, Feyzioğlu ve Türkeş'in kimliklerini anlatıyor. Bu politikacıların büyük sermaye le, bankalarla, büyük toprak sahipleri ile, NATO, CENTO, uluslararası tekeller ve CIA ile yakın bağları olduğu belirtiliyor. Saylav pazarları kurarak parlamento desteğini sağlayıp hükümet kuran gerici lerin genel seçimlerden kaçtığını da sözlerine ekleyen İ. Bilen, genel seçimlerin Ko münist Partisi, bütün ilerici yurtsever güçler ve CHP tarafından da istendiğini söylüyor. 

İkinci soru halkın yaşam koşulları üzerine. Soruda res 
mi sayılara göre Türkiye'de 3 
milyon işsiz bulunduğu belirtiliyor. Türkiye ekonomisine egemen olan yabancı tekelle — rin yarattığı hayat pahalılı-— gı ve işsizliğe karşı emekçi halktan nasıl bir tepki geldi gi, devrimci hareketin ne hedefler gösterdiği soruluyor. 


İ. Bilen işsizliğin aslın-fJ da 9-10 milyon olduğunu, res- us mi sayıların gizli işsizleri NAZ 


içermediğini söyledikten sonra şöyle devam ediyor: 

"Bu durum,gerici güçlerin, büyük yerli ve yabancı tekellerin egemenliği ve politikası,geniş halk yığınlarını iç ve dış göçlere zorluyor.".... 
"Kapitalist ülkeler tekelleri Türkiye ekonomisine egemendir. 
Örneğin, Türkiye'deki holdinglerin en büyüklerinden biri o lan Koç Holding kapitalist ül kelerdeki 34 tekel ile bağlan 


CIA'NIN CİNAYETLERİ 


eçtiğimiz hafta içinde Amerjika'da Rockefeller Komisyonu tarafından hazırlanan 
80 sayfalık bir rapor Başkan 


ABD hasa Büyükelçi si 


Ford'a verildi. Bu rapor CIA' nın çalışmaları hakkında. 

Raporun bazı bölümleri basına sızdı. Sızan haberlerden anlaşıldığına göre, o raporda 
CIA'nın çeşitli ülkelerden 7 
milyon ilerici hakkında dosya tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca birçok ülkede gerici hükümet darbeleri, politik cinayetler kışkırtma hareketleri hep CIA tarafından örgütlenmiş. Rapor tam olarak açıklandığı takdir de bugüne kadar karanlık kalan birçok kirli oyun gözler önüne serilecek. 

Böyle bir rapor doğal olarak Başkan Ford'u rahatsız edecektir. Nitekim bir obasın toplantısı düzenleyen Ford,ka nun dışı eylemlerin cezalan- 


dırılacağını söylemekle yetin 


di. Öte yandan da raporun bazı bölümlerini basına açıklamayacağını söyledi. Buna gerekçe olarak bu bölümlerin 


“çok hassas" ileri 

Nedir bu "hassas" bölümler? 
Bunlar, CJA'nin işlediği cinayetlerdir. Nitekim sızan haberlerden bir tanesi bunu doğruluyor. 1961 yılında Kongo devlet başkanı Patrice Lumum-— ba'yı CTIA'nin öldürdüğü kesinlikle öğrenilmiş durumda. 
Buna eklenecek daha niceleri var. 


CTA gibi uluslararası alan da kirli işler yürüten, devletler hukukunu hiçe sayan bir casusluk örgütünün Birleş miş Milletler tarafından yargılanması gerekir. İnsanlığa karşı işlediği cinayetlerin hesabı. CIA'den sorulmalıdır. 

CIA ajanları pis ellerini yurdumuza da uzatmışlardır. 
MİT — CIA işbirliği ile yurdumuzda kanlı cinayetler düzenliyorlar. Bunların hesabını sormak bir görevdir. 


olduğunu 


mıştır. Bunların 16'sının mer 


kezi ABD'dedir."” 

Türkiye'deki bunalımın, aşırı sönürü düzeninin, hayat pahalılığının ve enflasyonun temelinde bu yerli ve yabancı tekellerin yattığını. belirten I. Bilen, Komünist Partisi'-— nin tutumunu da şöyle açıklı- yor: 

“İşçi sınıfı ve Türkiye Halkı böyle bir sisteme karşı savaşıyor"...."Türkiye Komünist Partisi (TKP) gücünü bu direnişi örgütlemeye yönelti— yor. Bütün devrimci, ilerici— yurtsever güçlerin emperyalizm ve işbirlikçilerine kar- 


şı eylem birliğini sağlamak 1 


çin, ulusal demokratik bir cephe ve demokratik bir hükümetin kurulmasını gerçekleş — tirmek için mücadele ediyor." 
Üçüncü olarak yöneltilen soruda Türkiye Komünist Partisi'nin yasaklanmış olduğu belirtildikten sonra Parti'- nin bugünkü bunalımdan çıkmak için ne Önerdiği soruluyor. 
"IKP 1920'de kurulmuş ve 1922'de yasaklanmıştır" diye söze başlayan Genel Sekreter, Komünist Partisi'nin yeni program ve tüzüğünün bütün 


parti örgütlerinde tartışılıp onaylandığını belirterek şöyle diyor: 


"Emperyalizm ve büyük burjuvazinin bütün etkilerinden arınmış, bağımsız bir Türkiye için, ileri demokratik bir dü zen İçin savaş programın ana hedefidir." 

Son olarak, Kıbrıs konusun da partinin tutumunun ne olduğu sorusuna verilen cevap da şöyle: 

“TKP'nin Kıbrıs konusunda tutumu açıktır. Parti, üsler- den ve emperyalizmin bütün et bağımsız 

sahip bir Kıbrıs'tan yanadır. Türk ordusu dahil bütün yabancı si lâhlı kuvvetlerin adadan çekilmesini ister.” Bundan sonra, burjuvazinin orduyu Kıbrıs'a sürmekle istediğini elde edemediğini, halk kitlele— rini gerçek hedeflerinden sap taramadığını belirten İ.Bilen, ordu içindeki ilerici akıma da değiniyor. "Silâhlı Kuvvet ler içinde anti-emperyalist , demokratik bir akım vardır" diyerek çok önemli bir gerçegi vurgulayan TKP Genel Sekreteri sözlerini şöyle bitiri yor: 

“IKP, yurtsever subayları, militarist klik ve işbirlikçi burjuvaziye karşı anti—emperyalist cephede örgütlemek için savaşıyor." 
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nasıl hesaplayabiliriz? 


7 ngiltere'de çalışan Türkiyeli emekçiler olarak her gün çeşitli sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Vergi, sigorta, hastalık, tatil, pasaport ve vize işleri, trafik ve ehliyet konusu, konsolosluk, gümrük işleri vs. gibi. 
Bu konuları gazetemizde sırayla ele alacağız. 

Bugünkü konumuz vergi o ve sigorta işleri. 

İngiltere'de her emekçinin ücretinden bir gelir vergisi kesilir, bir de sigorta ve ih tiyarlık parası. 


GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR ? 


Önce gelir vergisi nasıl hesaplanır, onu görelim. Her işçinin bir Gelir Vergisi Numarası (Kod Number) vardır. 
Vergi, numarası, işçinin evlibekâr, çocuklu-çocuksuz olma— sına göre değişir. Vergi numarası ne kadar düşükse o kadar yüksek vergi ödenir. En düşük vergi numarası bekar iş çilerindir. Yani en yüksek vergiyi bekarlar öder. Yeni, sisteme göre, bekâr bir işçi 
nin yıllık kazancının 675 
sterlini için vergi kesilmez. 
Evli, çocuksuz bir işçi ise, yıllık kazancının 955 sterlini için vergi ödemez. Her çocuk için vergi numarası artar, yeni ödenen vergi miktarı azalır. 

Diyelim "A" fabrikasında çalışan işçi Ahmet Akın yılda bizim burada "kirli" dedigimiz, yani brüt (vergiden önce) haftada 60 sterlin, yılda 
3120 sterlin kazanıyor. Vergi 
numarası 100 ise, Ahmet Akın' dan nasıl vergi kesilir? 

Vergi numarası 10'la çarpı lır. Çıkan sayı yıllık vergiden muaf miktardır. Bu durumda 100 kere 10- 1000 sterlin. 
Yani Ahmet Akın'ın yıllık kazancının 1000 sterlini (hafta da yaklaşık olarak 19 sterlin vergiden muaftır. Bu miktar , 


yıllık kazançtan düşürülür.Ya ni 3120'den 1000 düşülür. Geriye 2120 sterlin kalır. Bu miktarın yüzde 35'i gelir ver gisi olarak kesilir. Bu da 

yılda yaklaşık olarak 700 
sterlindir. Haftalık vergi miktarını bulmak için, yılda 
52 hafta olduğuna göre, bu sa 
yı 52'ye bölünür. Yani 700'ü 52'ye bölersek, haftada aşağı yukarı 13 sterlin eder. Demek ki, haftada brüt 60 sterlin 

kazanan ve vergi numarası 100 
olan bir işçi 13 sterlin vergi öder. 

Henüz vergi numarası olmayan işçiler, vergi dairesine başvurarak vergi numarası isterler. 


SİGORTA PARALARI 


Sigorta parası; iş kazası ya da emeklilik durumunda alınacak parayı kapsar. 6 Nisan 1975'den itibaren sigorta paraları için yeni bir sistem uygulanıyor. Sigorta paraları bundan böyle kazanca göre kesilecek. İndirimli tarife isterlerse sadece evli ve dul kadınlara uygulanır. Brüt kazancın yüzde 2'sidir. Ama bu durumda ele geçecek işsizlik, hastalık, doğum ve emeklilik parası daha düşüktür. 

Standart tarife ise, brüt kazancın yüzde 5 buçuğudur. 


TOPLAM NE KESİLİR? 


Gelir vergisiyle o sigorta parası toplanır ve birlikte brüt ücretten kesilir. Yine haftada brüt 60 sterlin ücreti olan Ahmet Akın'ı ele alalım. 60 sterlinin yüzde 5 buçuğu 3 sterlin 31 pens eder. 
Bu durumda Ahmet Akın'dan haf tada 13 sterlin gelir vergisi 
3 sterlin 31 pens sigorta parası olmak üzere toplam 16 
sterlin 31 pens kesilir.Eline 
geçen net ücret 43 sterlin 69 
penstir. 


İZMİR 

(Başı 1. sayfada) sendikacılar tarafından iyi anlaşılamadı. Onlar bu direnişin dışında kal dılar. Direnişi bir oyun gibi görme eğilimi gösterdiler. Ancak bunun böyle olmadığı direnişin Türk-iş yöneticilerinin çizdiği sınırları aştığı ortadadır. Şimdi burjuva zi saldırıya geçmiştir. 
Bu saldırıyı püskürtmek, direniş komitelerini yaşatmak, hareketi en geniş işçi tabanına yaymak için bütün sendikalar el ele çalışmak zorundadır. 
İşçi sınıfının birliğine doğru ancak böylesi bir mücadele ile ilerlenebi— Tir. 

yayma İml 


GERİGİLER 


(Başı 1. sayfada ) 

getiren bir sanatçıdır. 
Burjuvazi Yılmaz'ın sanatından korkuyor. Onu susturmaya çalışıyor. 

Halk düşmanları, geri ciler yeni bir oyun tezgâhladı. Yılmaz'ı tuzağa düşürdüler. Faşist hakim Sefa Mutlu'yu üzerine saldılar. Bu ustaca hazırlanmış tertip sonucu Yılmaz'ı hapse soktular. 
Onu lekelemeye çalıştı- lar. Halkın gözünde âdi bir kaatil gibi gösterme ye çabaladılar. Fakat oyunları tutmadı. 

Adli Tıp raporu açıktır. Bu duruma Yılmaz Güney serbest bırakılmalıdır. Bir takım sudan bahanelerle daha o fazla hapiste tutulamaz. Bütün demokratik, ilerici kuruluşlar "YILMAZ GÜNEY'E ÖZGÜRLÜK" için mücadele etmelidir. 


Kadınlar 


ÇOCUKLAR GÜNÜNDE ÇOCUKLAR HEDİYELERİYLE 


Birliği 


Dünya 


Çocuklar Günü'nü kutladı 


7 TKB, 1 Haziran "Dünya 
Çocuklar Günü"nü Sat Mayıs Cumartesi günü bir toplantı yaparak kutladı. 
Saat 5.00'te başlayan toplantıda önce kısır yendi. Sonra İTKB yöneticilerinden bir arkadaş konuşma yaptı. Yeryüzün— de milyonlarca çocuğun açlıktan, sefaletten öldüğünü, bir o kadarının da savaşlarda telef olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: 

"Türkiyemizde de çocuklarımızın durumu pek iç açıcı değil. En başta analara layık oldukları değer verilmiyor.Her yıl 
10 bin kadınımız doğumda 
ölüyor. Az sayı mı bu? 
Yine binlerle kadınımız doktor, ilaç yüzü görmü- yor, tarlada,bahçede ço— cuğunu doğurup, yine gün lük işlerine koşmak zorunda kalıyor." 

Değerli arkadaşlar. 
Öyle bir düzende yaşıyo— ruz ki dertlerimiz saymakla bitmez. Oysa ki biz çocuklarımıza eğitim sağlık imkanları istiyoruz. Okul, yuva, kreşler çocuk bahçeleri östiyo— ruz. Āna ve çocuk sağlığının korumasını, çocuklarımızın barış içinde, demokratik ve özgür bir ülkede büyümesini ,ge 


Eylem birliğinde kaypaklığa yer yoktur 


ransa Türkiyeli Öğ- 
İM Federasyo-— nu'nun 1975 yılı kongresi 24 Mayıs'ta yapıldı. 
Bu kongre Avrupa 'daki Türkiyeli ilerici güçler için önemli bir mücadele alanı oldu. Belçika ve İngiltere'den gözlemci ve konukların da katıldığı kongre iki gün sürdü. Seçimlere iki liste katıldı. Oylama 13-13 so nuçlanınca yeni yönetim kurulu seçilemedi. 

FTIÖF Kongresi üstünde durmak gerek. Bunun błvinci nedeni öğrenci hareketinin sağlıklı geliş mesinin taşıdığı önem.Öğ renci hareketinin sapık ideolojiler peşine takılmasının sonuçları bugün iyi biliniyor. Bunu vurgulamak gerekir. 

Nitekim FIÖF kongresinde maoculara Karşı ve rilen ideolojik mücadele bu gerçeğin iyi anlaşıldığını gösterdi. Delege ler, maocuların NATO ve Ortak Pazar'ı desteklemelerinin, tekkecilikle— rinin ayyuka çıktığını ve "maoculuğun artık yüz kızartıcı bir suç haline geldiğini"belirttiler. 

Öte yandan bu kongre ilerici güçlerin eylen birliği denemeleri açısından da önem taşıyor. 
Bu yolda atılan adımlar olumlu bir gelişmedir.An cak bu adımların kolay atılmadığı, ilerlemenin ise zorluklarla karşılaş tığı da bir gerçek. 

Kongrede, başta maoculara karşı ilerici saflarda yer alan 3 delege- nin, sonradan maocularla 


uzlaşması buna bir örnek. 
İki gün boyunca oylama sonuçları hep 13 - 13 
çıktı. Çözüm aranırken kongrenin ertelenmesi ,ge çici bir divan seçilmesi önerildi. Divanda yer kapmak için , savunduklarını söyledikleri ilkeleri bir anda çiğneyen 3 
delege maocularla birleş ti. 10'a karşı 16 oyla divan seçildi. Seçimler Ocak ayına ertelendi. 
Avrupa Demokratik Işçi Dernekleri Federasyonu (TDF) adına hareket eden 2 delege ile Fransa Türkiyeli İlericiler Bir 


ligi (FTİB) adına hareket eden 1 delege bu dav ranışları ile yanlış ve Zararlı bir yol izledi — ler. Eylem birliğine ihanet ettiler. 

FTÖF kongresi eylem birliğinin hiçbir düzey- de kolay olmadığını bir kere daha gösterdi .Fakat bu zorluk eylen birliginden yüz çevirmeyi degil ona daha sıkı sarılmayı gerektirir. Ne var ki eylem birliğinde bı tür kaypaklıklara da yer yoktur. Yanlışları temizlemek hepimizin görevidir. 


OKUNMASI GEREKEN İKİ KİTAP 


"Savaş Yolu" ve "Günümüzde TKP" S. Üstüingel- in iki değerli eseri. "Savaş Yolu'nda Üstüngell in hayatı ve mücadelesi, Türkiye Komünist Partisi'nin savaşları ile içiçe geçmiş, kaynaşmış. 
“Günümüzde TKP" can alıcı teorik, politik ve i- 


deolojik sorunları ele alıyor. Her iki 


kitabı 


da İngiltere'de kitapçılardan elde etmek mümkün. 
Mutlaka okunması gereken bu kitapları bütün İşçinin Sesi okurlarına tavsiye ederiz. 


leceklerine güvenle bakmalarını istiyoruz." 

Çok olumlu geçen toptantının sonunda çocukla ra hediyeler dağıtıldı ve herkes neşe içinde ay 


ii 
İlerici 
Kadınlar 
Birliği kuruldu 


evrimci hareketin kadınların örgütlenmesine verdiği önemin olumlu etkileri her yerde görülüyor. 
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kurulan Türkiye İlerici Kadınlar Derneği bunun bir örneğidir. İlerici Kadın lar Demeği'nin çalışmaları kadınların eşitlik ve sosyal ilerleme için yürüttükleri mücadeleye güç katacak tır. 


AVRUPA 


(Bağı 1. sayfada) 


gelişen olayların da göz den geçirileceği toplantıda Avrupa Barış ve Özgürlük Komitesi olarak yapılabilecek çalışmalar üstünde durulacak. 

Bu toplantının Avrupa- daki eylem birliği açı - sından da önemli karar — lar alması bekleniyor. 


(Bagn 1. sayfada! 
terdi. 

Ama bunlara karşı gençler, yurtseverler te miz ulusal, enti—emperya list geleneklerimize sahip çıktılar. Gösteriler sırasında halk hükümeti protesto etti. "Suleyman başvekil, işçi-köylü aç sefil" diye bağırdı.Genç ler Cumhurbaşkanı locası nın tam karşısına a şizme Hayır", "Demokra — tik Üniversite" pankartlarını diktiler. 

İhanet Cephesinin polisleri işte gençleri hu nun İçin tutukladı. Onlara bunun için işkence yapıyor. Ihanet Cephesi 
19 Mayıs'a sahip çıkan, 
onun gerçek anlamını kit ielere anlatan gençleri yoketmek istiyore 

Bu insanlık dışı uygulamayı ilerici örgüt - ler protesto etti. Türkiye Komünist Partisi ilerici örgütleri bu yolda kampanya yürütmeye ça gırdı. ingiltere Barış ve Özgürlük Komitesi bir bildiri yayınlayarak gençlerin derhal #alıve Silmesini istedi. 


İŞÇİNİN SESİ 


SAHİBİ INGİLTERE 


YÜRÜYÜŞ 


(Bağı 1. sayfada) 


adına faşizmin gelmesi çin çalışan maocuların nerilerinden hiçbir far- kı yoktur. Bugün NATO'yu Ortak Pazar'ı destekle - yen, sosyalist ülkeleri, dünya işçi sınıfı hareketini baş düşman Oilân eden maocular da aynı türden "teori ve pratiğe katkı"larla ortaya çıkmışlardı. 

Faşizm, büyük burjuvazinin en gerici unsurlarının açık baskı ve te röre dayanan diktatörlü- 


i 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tidarı da büyük burjuvazinin en gerici, emperyalizmle içiçe geçmiş, militarist klikle bütünleşmiş kesimlerinin iktidarıdır. Açık baskıları, saldırıları her gün arttırmaktadır. işçi sınıfının, geniş köylü yıgınlarının, emekçilerin, bütün ilerici güçlerin en azılı düşmanıdır.Böyle bir iktidarın başta kalmasını savunmak, faşist saldırıları, cinayetleri, komando baskanlarını, enflâsyonu, işsizliği, lokavtları desteklemek demektir. 

İhanet Cephesinin iktidarda kaldığı her gün bu saldırılar daha da yo gunlaşıyor. Türkiye İşçi sınıfı, onun politik ve ekonomik hareketi ,geniş emekçi yığınlar bu gerçeği görüyor. Ihanet Cephesini alaşağı emek için mücadele ediyor.Bir birini izleyen grevler, yürüyüşler, boykot ve di renişler İhanet Cephesi. 
iktidarını sürdürsün diye yapılmıyor. Bir an Ön ce yıkılsın, defolsun gitsin, yerine ileri demokratik bir iktidar gel sin diye yapılıyor. 

Türkiye'de 12 Mart, faşizmin ilerici, devrimci, hareket için nasıl bir yıkım demek olduğunu gösterdi. Dünyanın her ülkesinde hareketin deneyimleri aynı gerçeği göstermiştir. Bu nedenle bugün artık kimse "faşizm devrimci hareketi i lerletir" diyemiyor. 

Fakat ne yazık ki bugün yurdumuzda legal,sos yalist hareketin önemli bir kolunu oluşturan TİP in bir yayın organında I hanet Cephesi iktidarı ne kadar uzun sürerse o kadar iyidir deniyor. 

Bu yazı, faşizme ve emperyalizme karşı ulusal demokratik cephede yer alması gereken "Yürü yüş" ve temsil ettiği akam için kara bir leke — dir. Bunun temizlenmesi, yanlışlardan dönülmesi, işçi sınıfının mücadelesine inancın, bağlılığın bir göstergesi olacaktır 

Günün acil ödevi, tim ilerici, yurtsever, demokratik güçleri Ihanet Cephesine karşı, faşizme emperyalizme karşı tek cephede, işçi sınıfının politik hareketi etrafın da örgütlemektir. İhanet Cephesini en kısa zamanda alaşağı etmektir. 


İTİB lokal arıyor 


T ngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği bir lokal arıyor. 

Bu lokal bizim uğrak yerimiz, buluşma, konuşma yerimiz olacak 

Böyle bir yeri bilen, duyan arkadaşların 56 Mansfield Road, ILFORD, ESSEX adresine yazarak haber vermelerini dileriz. 

İTİB 
J5 Günlük Işçı Gazetesi TÜRKİYELİ ILERICILER BIRLIĞI 


.( Avrupa Türkiyeli Toplumcular Federasyonuna bağdır? 
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